Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 11 januari
09.30 uur: ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a/d lJssel
18.00(!) uur: Dienst in Meeuwen ds. L. Hak, lJzendoorn

Zingen voor de dienst vm Wk lied 267 :1,2en 5

Collecten 1. VBOK 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats
Oppas Maaike (Arie reserve)

Kerkauto Familie Van Roosmalen (06-54952657)

Agenda
e Dinsdag 13 jan. 20:00 uur Gesprekskring, Visnet

OpStap Zondag start een nieuw blok van vier verhalen uit het evangelie volgens Markus. De
belangrijkste boodschap is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods
Nieuwe Wereld is dichtbij. Op deze zondag staat Markus 1:1-11 centraal: Johannes de Doper
roept de mensen op om zich te laten dopen en hun leven te veranderen. Ook Jezus laat zich
dopen.

Toelichting collecte Zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de VBOK, de Vereniging ter
Bescherming van het Ongeboren Kind. Vanuit een christelijke visie op de waarde van het
menselijk ongeboren leven, biedt de VBOK hulp, zorg en begeleiding aan onbedoeld
zwangere vrouwen en hun eventuele partners voér en na de bevalling. Van harte bij u en jou
aanbevolen!

Gezamenlijke avonddiensten Vanaf dit jaar zijn er maandelijks twee gezamenlijke
avonddiensten met Meeuwen. De vieringen worden afwisselend in de kerkgebouwen van
beide gemeenten gehouden. De eerste gezamenlijke avonddienst is op zondag 11 januariin
Meeuwen.

Kerkauto Graag vestigen we aan het begin van het nieuwe jaar de aandacht op het nut van
de kerkauto. De kerkauto is er voor iedereen die niet de mogelijkheid heeft of het niet ziet
zitten om zelfstandig naar de kerkdiensten te komen en is zowel ’s morgens als ’s avonds
beschikbaar. In de Voetius staat per week aangegeven wie u hiervoor kunt benaderen.

Ook tijdens gezamenlijke diensten die in Meeuwen gehouden worden is de kerkauto
beschikbaar. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden om ook als kerkauto te rijden, dan kunt
u contact opnemen met diaken Cees Stuij, tel. 06-55914816.

Omzien naar elkaar *Dries Korevaar (Binnen 17b, 4271BV) ondergaat in de week van
verschijnen van deze Voetius een operatie. We bidden met hem om een geslaagde ingreep
en voorspoedig herstel.

*We denken ook aan de langdurig zieken in onze gemeente. Waar het als mensen onderling
soms moeilijk is om woorden te geven aan meeleven of waar mensen onbedoeld verkeerde
bewoordingen kunnen gebruiken, is daar bij God nooit sprake van.

Wees mijn licht, o God, nu het zo donker is.

Laat mij niet los wanneer ik breekbaar ben of bang.
Omvat mij, draag mij het donker door.

Gij weet immers van de pijn in het leven,

om alles wat ik brak, alles wat ik naliet.



Uw trouw buigt zich over mij van gisteren naar morgen - op U verlaat ik mij.
Draag mij dan op de vleugels van Uw liefde, berg mij,

breng mij terecht in de vrede die Gij over ons hebt uitgeroepen.

Wees een Naam, een Levensteken en een Vertrooster voor wie ik achterlaat.
In Uw handen leg ik mijn leven, Gij, mijn adem, mijn licht.

Actie Voedselbank We willen dit jaar als gemeente weer een steentje bijdragen aan het werk
van de Voedselbank in Altena. Op zondag 18 januari worden er na de kerkdienst tasjes
uitgedeeld met informatie. Deze tasjes kunt u gebruiken om producten in te doen en in te
leveren. Op zaterdag 24 januari is er van 10.00u tot 12.00u gelegenheid om (lang houdbare)
producten in te leveren in het Visnet. Er zullen de aankomende weken ook dozen in de kerk
staan waar u de producten/tasjes in kunt leveren, voor het geval u niet in de gelegenheid
bent om 24 januari langs te komen. Van harte aanbevolen!

Financiéle verantwoording De collectes die in de achterliggende kerkdiensten werden
gehouden, hebben het volgende opgebracht:

21-12 ZOA Sudan € 211,50

28-12 GZB Rostock € 185,20

04-01 Jeugdwerk € 130,45

Diaconiecollecte december € 79,65

Zendingsbussen december € 171,75

Via de bank werd nog een gift van € 50 voor GZB Rostock ontvangen.

Hartelijk dank voor uw en jouw bijdragen aan de collecten!

Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag
12 januari LET OP: 10:00 uur(!) via voetius@hervormddussen-hank.nl.

Ten slotte Er ligt weer een nieuw (kalender)jaar voor ons. Wat dat ons gaat brengen, weten
wij nog niet. Ook in 2026 mogen we in vertrouwen onze weg gaan. Met Hem leven vanuit
geloof, niet vanuit wat we zien. Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die
zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God. Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al
wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart. De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw
God, Sion, is van generatie op generatie. Halleluja! (Psalm 146)

De aarde kent Uw grote kracht

Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep

wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen: U geeft rust!

Nagekomen bericht van overlijden Op zondag 4 januari is na een korte periode van ziek zijn
de vrouw van onze pastoraal werker, dominee Van Rooijen, overleden. We condoleren
familie Van Rooijen van harte en bidden hen Gods troostende hand en sterkte toe voor de
tijd die voor hen ligt.

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 10 januari om 13.30 uur in de Hervormde
Bonifatiuskerk van Noordeloos. De begrafenis vindt plaats in besloten familiekring.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in De Wegwijzer.

Een hartelijke groet van de kerkenraad
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