Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 2 november
09.30 uur: ds. B. Jongeneel, Lunteren - Na de dienst koffiedrinken
18.30 uur: prop. T.P. van Vianen, Dordrecht

Zingen voor de dienst vm Wk lied 242 : 1 en 2; nm Wk lied 421
Collecten 1. Najaarscollecte GZB 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds
Oppas Reinette

Kerkauto Familie Van Roosmalen (06-54952657)

OpStap Zondag staat Nehemia 7:72 - 8:12 centraal: Ezra leest het boek met de wet van
Mozes voor aan het volk. Deze zondag is de laatste van een blok met vijf teksten over de
terugkeer van de Judeeérs uit Babylonié en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. Omdat
het de eerste zondag van de maand is zal er voorafgaand aan de Opstap ook een
kindermoment zijn.

Toelichting diaconiecollecte Zondag wordt de landelijke Najaarscollecte voor de GZB
gehouden. Het doel dit jaar: ‘Stop kinderarbeid in Pakistan’.

Stel je voor: je bent nog kind, maar in plaats van te spelen of naar school te gaan, werk je
elke dag in de brandende zon bij een steenfabriek. Dat is de werkelijkheid voor duizenden
kinderen in Pakistan. Vooral christelijke gezinnen leven in een negatieve spiraal van
toenemende armoede. Ouders verdienen nauwelijks genoeg om te overleven. Schulden
lopen alleen maar verder op. Hun kinderen moeten meewerken, soms al op zeer jonge
leeftijd.

In samenwerking met een organisatie in Pakistan, die opgezet werd door een Pakistaanse
christen, wil de GZB bijdragen aan een betere toekomst: Ouders worden aangemoedigd hun
kinderen naar school te laten gaan. Leerkrachten krijgen steun, er is voedselhulp in moeilijke
tijden en er worden Bijbeltrainingen gegeven. Alles om kwetsbare christelijke
gemeenschappen te versterken en de cyclus van armoede te doorbreken. Zo ervaren zij dat
de God in wie zij geloven werkelijk de God van hoop is. Uw gift aan de Najaarscollecte helpt
kinderen in Pakistan een toekomst op te bouwen - een toekomst vol van hoop! Helpt u mee?

Dienst Dankdag woensdag 5 november
19.30 uur: ds. A. Kot, Soesterberg

Zingen voor de dienst vm Wk lied 601 :1,2 en 3
Collecte Dankdagcollecte voor kerkbeheer
Kerkauto Familie Stuij (06-12331405)

Diensten zondag 9 november
09.30 uur: ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers
18.30 uur: ds. G.D. Hoff, Rhenen

Zingen voor de dienst vm Wk lied 555 : 1 en 2; nm Wk lied 500: 1,2 en 3
Collecten 1. St. Hulp Christenen Roemenié 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen
Oppas Arie (Jantine reserve)

Kerkauto Familie Van Roosmalen (06-54952657)

Toelichting diaconiecollecte Zondag is de collecte bestemd voor de stichting Hulpverlening
door Christenen in Roemenié (HCR). Zij verlenen vanuit naastenliefde geestelijke en
materiéle hulp aan hulpbehoevenden in Roemenié. HCR verzorgt onder andere hulp aan: de
allerarmsten, een therapeutisch centrum voor kinderen met autisme, een
revalidatiecentrum en een zorg- & geitenboerderij. De verspreiding van Gods Woord heeft
een prominente plaats in de initiatieven van de stichting. Van harte aanbevolen!



Agenda
e Donderdag 30 okt. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering, Consistorie
e Dinsdag 4 nov. 18.30 - 20.00 uur Club 't Baken, Visnet
e Woensdag 12 nov. 14.00 - 16.00 uur Contactmiddag, Visnet
e Woensdag 12 nov. 18.15 - 19.30 uur Club Benjamin, Visnet
e Donderdag 13 nov. 15.30 uur Jaarvergadering HVD, Visnet

Omzien naar elkaar In de achterliggende dagen lagen lief en leed dicht bij elkaar.

*We zijn dankbaar dat Leon en Rita van Roosmalen weer veilig mochten thuiskomen uit
Australié nadat ze daar het huwelijk van Natalie en David mochten vieren.

*Ali Boogaarts (Binnen 6, 4271 BW)) kreeg in de achterliggende week zeer ernstige berichten
over haar ziekteproces naar aanleiding van de scans.

*Diaken Cees Stuij (Bosschen 6, 4268 VN) moest in de achterliggende week gereanimeerd
worden. Hij verbleef daarna een dag in het ziekenhuis voor nadere observatie. We zijn
dankbaar dat Cees inmiddels weer thuis is en dat het naar omstandigheden goed mag gaan.
*Cees Burghout (Heren van Brechtlaan 28, 4271 AK) heeft in de achterliggende tijd
onderzoeken ondergaan.

*Mevrouw Snijders (Jachtlaan 9, 4273 LE) is in de achterliggende week met hartklachten
opgenomen in het ziekenhuis. Laten we hen in onze gebeden opdragen aan de hemelse
Medicijnmeester.

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.

En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt.

Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in lemands zicht.

De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.
(Kinga Ban)

Contactmiddag Op woensdag 12 november is er weer contactmiddag voor ouderen en
alleenstaanden. Deze begint om 14.00 uur in het Visnet. Na de opening door ds. Van Rooijen,
komt dhr. Jan Trapman ons prachtige beelden laten zien van de Biesbosch. De middag is om
16.00 uur afgelopen. ledereen is weer van harte welkom! Graag tot ziens!

Annie, Joke, Rieneke en Greetje

Club Benjamin Kom jij ook weer naar club Benjamin op woensdagavond 12 november? We
beginnen om 18.15 uur in het Visnet. We luisteren naar een Bijbelverhaal over iemand die de
Heere Jezus ontmoet en na de pauze doen we weer iets leuks! Graag tot 12 november!

Fam. Dommisse, Reinette en Greetje

Van de zendingscommissie Op het moment van schrijven bevinden wij ons in Rostock, waar
we goede ontmoetingen mochten hebben met familie Van Dijk en een aantal mensen bij

Haltepunkt E. Tijdens ons verblijf ervaren we hoe mensen hier leven. We kijken er naar uit u
hier t.z.t. één en ander over te vertellen. Arjan en Reinette Verveer

Financiéle verantwoording *Dominee Van Rooijen ontving bij twee van zijn bezoeken een
gift voor de kerk: 1 x€ 10 en 1 x € 30 (40 collectebonnen van € 0,75).

*Elly van Dijk ontving een gift van € 10 voor de HVD.

Hartelijk dank voor uw en jouw giften!

Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag
10 november 12.00 uur via voetius@hervormddussen-hank.nl.

Ten slotte Afgelopen zondag hoorden we de oproep uit Judas 1:20: .. bouw uzelf op in
allerheiligst geloof en bid...!


mailto:voetius@hervormddussen-hank.nl

Mijn leven, Heer, is als een bergtocht
Vergezichten, op de hoogtepunten
Verlangend uitzien naar wat komt
Vermoeid ook van de reis tot hier.

Mijn leven, Heer, is als een bergtocht
als de nevels mijn zicht ontnemen
als ik door onzekerheid wankel

als ik vrees of ik de top wel bereik.

Mijn leven, Heer, is als een bergtocht
Omringd door ravijnen en gevaren
Omringd ook door de hoge toppen
Omringd door Uw aanwezigheid.

U werd zelf pelgrim en daalde af
Hemelhoog is Uw genade en trouw
Hemeltergend vaak ons ontsporen
Hemelsbreed is Uw liefde tot ons.

Op de heuvel is het voor ons beslist
Vanaf het kruis klonk: Volbracht!
De weg is gebaand naar het leven
Door Jezus' offer ligt de loper uit.

Vader, Uw goedheid is hemelhoog
Zoon, de Rots op wie ik bouw
Geest, U navigeert mij op de weg
ledere stap, nader bij U, o God.

Een hartelijke groet van de kerkenraad



