Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 3 mei

09.30 uur: ds. M. van de Ruitenbeek, Meerveld - Afsluiting winterwerk - Voorbereiding Heilig
Avondmaal - Na de dienst koffiedrinken

18.00(!) uur: ds. C. Hoogerwerf, Woudenberg - Dienst in Meeuwen

Zingen voor de dienst vm Wk lied 490: 1 en 4
Collecte Driemaandelijkse collecte Kerkbeheer
Oppas Maaike (Martine reserve)

Kerkauto Familie Piet van Wijk (0416-691184)

OpStap-groep Zondag staan gedeeltes uit Genesis centraal: Noach, zijn gezin en een heleboel
dieren worden gered van de grote overstroming. Na de overstroming geeft God een teken
van Zijn belofte van trouw voor de mensen: de regenboog. Deze zondag is de vierde van een
blok met vijf teksten over het begin van de wereld: de schepping van hemel en aarde, de
eerste mensen in de tuin van Eden en daarbuiten, Noach en de zondvloed en de toren van
Babel.

Tijdens deze dienst nemen Aron, David en Tess afscheid van de OpStap. In het kindermoment
zal daar aandacht aan geschonken worden. Zij zullen van dominee Van de Ruitenbeek een
Bijbeltje krijgen en we zullen hen als gemeente toezingen.

Koffiedrinken Na afloop van de dienst is voor u en jou gelegenheid om elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kopje koffie of thee. Van harte welkom!

Lintjesregen Mevrouw Van de Worp werd vorige week koninklijk onderscheiden voor haar
inzet in de diverse gemeenten en haar verdere vrijwilligerswerk. We danken de Here en
Koning voor al het vrijwilligerswerk dat er toen en nu gedaan mocht en mag worden. Voor
felicitaties hierbij haar adres: Burgemeester Ulco de Vriesweg 10, 8084 AS 't Harde.

Peter Treffers

Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag
4 mei 12.00 uur via voetius@hervormddussen-hank.nl. LET OP: de Voetius van volgende
week (7 mei) is i.v.m. Hemelvaartsdag voor 2 weken

Ten slotte “Blijf in mij” zo hoorden we zondagavond de oproep van Jezus. “lk ben de Ware
Wijnstok en jullie zijn de ranken.” Met een heldere spiegel om in te kijken: ben ik

een moeder-rank, uitgeblust van het zorgdragen? Een zelfstandige rank die op eigen kracht
door het leven gaat? Een gesnoeide rank, getekend door het leven? Een vruchtdragende
rank, verbonden met Jezus de Wijnstok?

“Blijf in mij” klonk de oproep. In welke rank wij onszelf ook herkennen, laat ons antwoord én
ons houvast zijn:

Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden,

ik blijf van U, blijf Gij van mij!

Uw liefde moet mij altijd leiden,

Uw leven moet mijn leven zijn,

Uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.


mailto:voetius@hervormddussen-hank.nl

Dan blijft mijn hart voor U gewonnen,
dan win ik steeds door U aan kracht!
Uw werk, zo teer in mij begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht.
Al wat verborgen lag, ontluikt,

het rijpt voor U, die het gebruikt.
(Weerklank 56 vers 3 en 4)

Een hartelijke groet van de kerkenraad



