Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 19 april
09.30 uur: ds. M. van de Ruitenbeek, Meerveld - Na de dienst Sing-Out
18.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger, Benschop - Dienst met Meeuwen

Zingen voor de dienst vm Wk lied 608 : 1 en 2; nm Wk lied11:1en 3
Collecten 1. Stichting Schuilplaats 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen
Oppas Arie

Kerkauto Familie Stuij (06-12331405)

Toelichting collecte Zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Schuilplaats.
Deze stichting is een interkerkelijke en landelijk werkende instelling voor psychosociale
hulpverlening op basis van Bijbelse waarden en normen. Ze zijn er voor mensen die
vastgelopen zijn in hun persoonlijke leven, huwelijk, gezin of werk. De hulpverleners zetten
hun deskundigheid en vakkennis in om nieuw perspectief te bieden, vanuit de overtuiging
dat ieder mens door God gekend en geliefd is. Van harte aanbevolen!

OpStap-groep In deze weken horen de kinderen een serie van de eerste verhalen van de
Bijbel: over God die de aarde schept, over de keuzes van de eerste mensen, over Noach en
de toren van Babel. Zondag staan Genesis 3:1-13 en Genesis 3:20-24 centraal: Adam en Eva
mogen van God niet eten van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is, maar ze
doen het toch. Daarom worden ze weggestuurd uit de tuin van Eden.

Afscheid/Bevestiging ambtsdrager *Sander Spiering (Loswal 4, 4271 BA, Dussen) neemt
zondag afscheid als ouderling-kerkrentmeester. We zijn hem heel dankbaar voor zijn grote
inzet en betrokkenheid op de gemeente in de achterliggende jaren. We danken God dat
Sander, bij alle zorgen in de privé-situatie, al die jaren kracht kreeg om dit werk te kunnen
doen. We wensen hem samen met Marja en hun gezin voor de toekomst Gods zegen en
nabijheid toe.

*Tony Burghout (Kruisstraat 2, 4286 AN, Almkerk) wordt zondag (opnieuw) bevestigd als
ouderling-kerkrentmeester. We zijn dankbaar dat Tony deze taak de komende jaren weer op
zich mag en wil nemen. We wensen hem daarbij van harte Gods zegen toe.

Sing-Out In aansluiting op de kerkdienst van zondagmorgen is er een Sing-Out waarin we,
met jong en oud en alles wat daartussen zit, een aantal prachtige liederen hopen te zingen.
Een bekend gezegde is: ‘Zingen is twee keer bidden!’ Zingt u, zing jij mee?!

Agenda
e Maandag 20 apr. 20.00 uur Gesprekskring, Visnet
e Woensdag 22 apr. 14.00 - 16.00 uur Contactmiddag, Visnet
e Woensdag 22 apr. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering, Consistorie

Gesprekskring De laatste gesprekskring van dit seizoen die gepland stond voor 28 april
vervalt, deze wordt verzet naar maandag 20 april. Dominee Van Rooijen behandelt dan het
eerste nachtgezicht van Zacharia ‘de Man op het rode paard’ (Zacharia 1 vanaf vers 7). leder
die graag meer wil horen van Hem, Die naar ons terug zal keren als wij terugkeren naar Hem:
Van harte welkom!

Contactmiddag Woensdagmiddag 22 april is de volgende contactmiddag in het Visnet. We
beginnen met een meditatie door ds. Van Rooijen en na de pauze neemt Francien van



Helden ons mee naar het verleden. We hopen iedereen weer te ontmoeten! Nieuwe leden
zijn ook van harte welkom! We beginnen om 14:00 uur en rond 16:00 uur is het afgelopen.

Omazien naar elkaar *We zijn dankbaar dat mevrouw Hannie Pruissen-Burghout (Midgraaf 6,
4286 LZ, Almkerk) vanuit de revalidatie in de achterliggende tijd weer thuis mocht komen.

* Mijntje de Vor is tijdelijk opgenomen bij de GGZ in Tilburg. Het adres is: GGZ Tilburg,
Korvelseweg 187, 5025 JE Tilburg. We bidden dat zij rust mag ontvangen. Als God goed en
almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat mensen moeten lijden? Het is een vraag van alle
tijden. Het is troostrijk om in de moeite van het leven te mogen weten dat God niet de grote
Afwezige, maar de grote Aanwezige is. We willen Mijntje, maar ook andere zieken in de
gemeente die troost toewensen met de woorden van het lied ‘Een weg naar U’ van Kinga Ban
van Sela:

Al maken duizend vragen me bang
En stamel ik op zoek naar woorden
Al zucht mijn hart al veel te lang
Mijn God zal mijn gebeden horen

Al is de hemel zwijgzaam en stil

U geeft me kracht om vol te houden
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt
Dan nog blijf ik op U vertrouwen

In het donkerst van de nacht
Leert U mijn ziel te zingen

U geeft wonderlijke kracht

En vrede diep van binnen

Ook in mijn verdriet

Vindt mijn lied een weg naar U

Al is het wonder waar ik op hoop
Waar ik om bid nog uitgebleven

Toch vind ik troost in dit geloof

Mijn naam staat in het Boek van Leven

In het donkerst van de nacht
Leert U mijn ziel te zingen

U geeft wonderlijke kracht

En vrede diep van binnen

Ook in mijn verdriet

Vindt mijn lied een weg naar U

Trouwe God die mij ziet

Sterke God die mij redt

Een gebroken hart veracht U niet
Elke zucht is een lied

Elke traan een gebed

U hoort mijn klacht

U hoort mijn lied

Juist in mijn verdriet
Vindt mijn lied een weg naar U



Uitje ouderen en alleenstaanden Op woensdag 20 mei gaan we weer een dagje uit met de
ouderen en alleenstaanden. Bij deze Voetius zit een blad met meer informatie. Aanmelden
graag uiterlijk 13 mei bij Joke, Rieneke of Greetje.

Financiéle verantwoording *Voor ZOA werd via de bank een gift van € 100 ontvangen.
*De diaconiecollecte voor Pioniersplek Rosmalen van 5 april bracht € 155,15 op.

*De collecte die gehouden werd tijdens de Paasviering van De Sprankel, t.b.v. van de
onkosten, heeft € 81,37 opgebracht.

*Dries Korevaar ontving twee weken geleden bij zijn bezoekjes aan gemeenteleden twee
giften: 1 x € 10 voor het jeugdwerk en 1 x € 20 voor de kerk.

*Dominee Van Rooijen kreeg bij een bezoekje een gift van € 50 voor de kerk.

Hartelijk dank voor uw en jouw giften en bijdragen aan de collecten!

Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag
20 april 12.00 uur via voetius@hervormddussen-hank.nl.

Ten slotte

Er is een vreugde, die te groot voor woorden
een uitweg vindt in woordeloos gebed;

een stroom van dank, die buiten alle boorden
mijn levensakker onder water zet.

Er is een rust die niemand kan verstoren

en een geloof dat geen mens mij ontneemt,
de zekerheid dat ik bij U mag horen,

dat niets ter wereld mij van U vervreemdt.

Er is een haven, waar ik in kan landen,

een schuilplaats, waar ik voor de stormen viucht,
een havenlicht, dat altijd fel blijft branden,

een ster, die schittert aan een zwarte lucht.

Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven,
Gij kent mijn zorgen, voor ik ze U zeg;

Ik weet mij door Uw engelen omgeven,

en kom U tegen Heer, op elke weg.

(Nel Benschop)

Een hartelijke groet van de kerkenraad
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