
 
Voor alle data geldt: Deo Volente 
 
Diensten zondag 26 oktober 
09.30 uur: ds. G.J. Hiensch, Schoonhoven 
18.30 uur: ds. A.C. de Kruijf, Rijssen 
 
Zingen voor de dienst vm Wk lied 249 : 1 en 3; nm Wk lied 519 : 1, 2 en 3 
Collecten 1. Evangelische Hogeschool 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats 
Oppas Dorothé (Martine reserve) 
Kerkauto Familie Piet van Wijk (0416-691184) 
 
Agenda 

• Woensdag 29 okt. 18.15 uur Club Benjamin, Visnet 

• Donderdag 30 okt. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering, Consistorie 
 
Toelichting diaconiecollecte De diaconiecollecte van zondag zal bestemd zijn voor 
de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. De missie van de Evangelische Hogeschool is 
jongeren zo toe te rusten dat zij vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig 
en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij 
en kerk. Dat ze op Bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen 
hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. En 
dat ze hun geloof op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving. 
 
Opstap Zondag staat Nehemia 2 centraal: Nehemia gaat terug naar Jeruzalem om de 
stadsmuren te herstellen. Dit Bijbelverhaal is de vierde van een blok met vijf teksten over de 
terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de tempel en Jeruzalem. 
 
Omzien naar elkaar *In de week van het verschijnen van deze Voetius ontvangt Ali Boogaarts 
(Binnen 6, 4271 BW) de uitslag van de scan die zij onlangs weer heeft ondergaan. 
*Cees Burghout (Heren van Brechtlaan 28, 4271 AK) gaat vrijdag naar het ziekenhuis voor 
onderzoek. 
*Jo De Graaff is in de achterliggende tijd verhuisd naar Slotjesveste in Oosterhout 
(Slotjesveste, Van Oldeneellaan 30, kamer 142, 4902 ZC) voor revalidatie. 
We bidden hen, en alle zieken in onze gemeente, Gods nabijheid toe bij het dragen van het 
verdriet, ziekte en zorg die het leven tekent. 
 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 
Club Benjamin Kom je woensdagavond weer naar de club in het Visnet? We beginnen om 
18:15 uur met een Bijbelverhaal en na de pauze doen we iets leuks! We verwachten jullie 
allemaal weer gezellig te zien! Tot 29 oktober! 

Groetjes van fam. Dommisse, Reinette en Greetje 
 
‘Een handvol koren’ Herinnering: U kunt nog tot en met vrijdag 31 oktober het GZB dagboek 
bestellen. De intekenlijsten hiervoor liggen bij de ingangen van de kerk. Bestellen kan ook bij 
Arjan Verveer, Groot Zuideveld 126, tel. 06-20749819. De prijs bedraagt € 17,95 waarvan € 
10 ten goede komt aan het zendingsproject in Rostock. 
 



Spaarkerkje Net zoals in voorgaande seizoenen zal ook in dit winterseizoen tijdens de clubs, 
catechisaties, kringen enz. het spaarkerkje weer klaar staan voor uw/jouw bijdrage.  
Dit seizoen sparen we voor Voedselbank Altena. 
 
Financiële verantwoording *De HVD ontving via Greetje Hoevenaren een gift van € 50. 
*Dominee Van Rooijen ontving tijdens een bezoekje een gift van € 15 voor de kerk. 
*Opbrengst Spaarkerkje: Vorig seizoen spaarden we voor Hospice Altena. Na het tellen van 
de inhoud bleek er het prachtige bedrag van € 284,70 in te zitten.  
Hartelijk dank voor uw giften en uw en jouw bijdragen aan de opbrengst van het spaarkerkje! 
 
Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag  
27 oktober 12.00 uur via voetius@hervormddussen-hank.nl. LET OP: De Voetius van 30 
oktober is i.v.m. Dankdag voor 2 weken! 
 
Ten slotte In de dienst van zondagavond, die als thema had “Kom!”, werd onderstaand lied 
van Sela aangehaald. We willen het hier graag nogmaals met u delen: 
 
Maranatha 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad 
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