
Liturgie voor de kerkdienst van zondagavond 12 oktober 
Voorganger: prop. M. van Spronsen, Amsterdam 
 
Lied vóór de dienst:  Weerklank 419 : 1 en 2 
 

1.   Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
    U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
    Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. 
    Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
 2.   Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 
    Dat mijn wil voor eeuwig zij d’ Uwe en anders geen. 
    Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. Laat mij nimmer gaan. 
    Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 

 
 
-Stil gebed 
-Welkom en mededelingen 
-Votum en groet 
 
-Zingen : Psalm 33 : 1 en 10 
  
-Geloofsbelijdenis 
 
-Zingen : Psalm 27 : 7 
 
-Gebed 
 
-Schriftlezing : Judas 
 
-Collecte : Driemaandelijkse collecte Kerkbeheer 
 
-Zingen : Psalm 17 : 3 en 4 
 
-Preek  : N.a.v. Judas vers 24 
 
-Zingen : Psalm 17 : 8 
 
-Dankgebed en voorbede 
 
-Zingen : Psalm 121 : 2 en 4 

  
-Zegen 


