
 
Voor alle data geldt: Deo Volente 
 
Diensten zondag 12 oktober 
09.30 uur: ds. C. van de Worp, ‘t Harde 
18.30 uur: prop. M. van Spronsen, Amsterdam 
 
Zingen voor de dienst vm Wk lied 599 : 1, 2 en 6; nm Wk lied 419 : 1 en 2 
Collecte Driemaandelijkse collecte Kerkbeheer 
Oppas Arie 
Kerkauto Familie Stuij (06-12331405) 
 
Agenda 

• Woensdag 15 okt. 18.15 uur Club Benjamin, Visnet 
 
Opstap Zondag staat Ezra 1:1-6 en 3:10-13 centraal: de Judeeërs in Babylonië krijgen 
toestemming om terug te keren naar hun eigen land. Deze zondag is de eerste van een blok 
met vijf teksten over de terugkeer van de Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van de 
tempel en Jeruzalem. 
 
Omzien naar elkaar We denken aan de zieken in onze gemeente. Aan hen voor wie het leven 
zwaar is of zijn glans heeft verloren. We bidden voor (draag)kracht en Gods troostvolle 
nabijheid. In het bijzonder noemen we dhr. Jo de Graaf (Hoek 27, 4271 BH) die onlangs is 
gevallen en daarbij zijn heup heeft gebroken. Diezelfde dag is hij hieraan geopereerd. Voor 
verder herstel verblijft Jo in het Amphia-ziekenhuis in Breda. We wensen allen en dhr. de 
Graaf in het bijzonder de woorden van psalm 31:15 toe: 
 
Hoe groot is't goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
Ver boven beed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 
 
Club Benjamin De 1e clubavond is alweer voorbij! Wat leuk dat er 12 kinderen aanwezig 
waren uit Meeuwen en Dussen! Via de app hebben we informatie en foto’s gedeeld! 
De volgende clubavond is woensdag 15 oktober. Kinderen uit Meeuwen worden om 18:00 
uur bij de kerk in Meeuwen verwacht waarvandaan ze kunnen meerijden met familie 
Dommisse. Kinderen uit Dussen worden om 18:15 uur in het Visnet verwacht. 
Heeft u er erg in om de contributie van dit jaar (€ 7,50) nog te betalen? We zien jullie weer 
allemaal graag op woensdag 15 oktober! Tot ziens!           Fam. Dommisse, Reinette en Greetje 
 
Vergadering clubleiding Maandagavond 20 oktober zijn alle leidinggevenden van harte 
welkom op de vergadering van het jeugdwerk. Het staat ongetwijfeld al in jullie agenda’s, 
maar hierbij een reminder. De agenda volgt z.s.m.               DB Jeugdwerk 
 
Sponsorkindje Via Woord & Daad steunden wij als gemeente tot begin dit jaar Samira 
Joarissaint uit Haiti, die op dat moment 11 jaar was. Helaas is haar deelname aan het 
sponsorprogramma gestopt. Woord en Daad heeft aan onze gemeente een nieuw 
sponsorkindje gekoppeld: Chamaelle Anis. Zij woont in Haïti, is geboren op 15 september 
2019 en dus net 6 jaar geworden. Ze woont met haar moeder in een klein huisje van 
betonblokken en een golfplaten dak, zonder water of elektriciteit. Ze hebben een geit en een 



hond. Chamaelle  gaat nu naar de kleuterklas. Om daar te komen loopt zij dagelijks 30 
minuten naar school. 
Met het sponsorgeld wordt de school van Chamaelle betaald, krijgt ze een maaltijd op school 
en worden ook haar medische kosten betaald. 
Bid u/jij mee voor dit nieuwe sponsorkindje maar ook voor Samira? 
Mocht u eens een berichtje of groet aan Chamaelle willen sturen, dan kan dat via Reinette 
Verveer, 06-12172793, zij zorgt ervoor dat dit online bij haar terecht komt.  
Als u een gift wilt geven voor Chamaelle kan dat door een bedrag over te maken op 
bankrekeningnummer NL84 RABO 0186 7503 15 op naam van Diaconie Hervormde 
Gemeente Dussen-Hank onder vermelding van “sponsorkindje”. 
 
Financiële verantwoording *De zendingsbussen hebben in september € 256,85 opgebracht. 
*De opbrengst van de collecte die bestemd was voor Christenen voor Israël bedroeg € 
145,95. 
*Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk een gift van € 20. 
Gevers en geefsters: hartelijk dank! 
 
Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag  
13 oktober 12.00 uur via voetius@hervormddussen-hank.nl 
 
Ten slotte Zondagavond hoorden we een preek over de gebeden van de farizeeër en de 
tollenaar uit de gelijkenis die Jezus vertelde. Luistert u het gerust nog eens terug. Het gebed 
dat aan alle gebeden voorafgaat, zo schreef C.S. Lewis, is: ‘Geef dat het de ware ik is die 
spreekt. Geef dat het de ware U is met wie ik spreek.’ 
En om over na te denken aan het einde van dit weekbericht: wie geen tijd heeft om te 
bidden, werkt harder dan God van hem vraagt! 
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad 
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