
Voor alle data geldt: Deo Volente 
 
Diensten zondag 14 september 
09.30 uur: ds. M.A. Kuijt, Hoevelaken - Viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur: ds. J.A.H. Jongkind, Langerak - Dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Zingen voor de dienst vm Wk lied 333 : 5, 4 en 2; nm Wk lied 484 : 1 en 2 
Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Eredienst 
Oppas Reinette 
Kerkauto Familie Stuij (06-12331405) 
 
Agenda 

• Woensdag 17 september 13.30 uur Uitje ouderen en alleenstaanden  

• Zaterdag 20 september Startdag winterseizoen: 
14.00 uur Ontvangst kerk Meeuwen 
14.15 uur Vertrek boerengolf Hedel 
17.45 uur Maaltijd 

 
OpStap-groep Zondag staat Johannes 21:9-19 centraal: Petrus krijgt van Jezus de opdracht 
om voor Zijn volgelingen te zorgen. Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen 
uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. 
 
Omzien naar elkaar *Na een spannende week zijn we met Joop de Kok (Van der Dussenlaan 
9c, 4271 AN) dankbaar dat hij weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. De kuur slaat aan 
en de infectie is onder controle. 
*Elly van Vuuren (Buitenkade 11a-1, 4273 GP) heeft voor de derde keer in relatief korte tijd 
een breuk opgelopen: tijdens een wandeling is ze gevallen en heeft daarbij haar arm 
gebroken. 
*We denken ook aan Mijntje de Vor (Binnen 7, 4271 BV) die enige tijd in de Herberg in 
Oosterbeek verblijft om tot rust te komen. 
We noemen in het bijzonder hun namen. Naast hen, wensen we allen in onze gemeente die 
kampen met moeite en zorg de woorden van Psalm 16:8 toe: ”Ik stel mij de HEERE 
voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.” 
 
Verkwikkend als water op dorstig graan, is Gods vertroosting: Hij telt elke traan. 
 
Financiële verantwoording *Dries Korevaar ontving bij één van zijn bezoekjes een gift van € 
20 voor de kerk. 
*De gewone diaconiecollectes die gehouden werden in de maand augustus brachten € 
153,35 op. 
Hartelijk dank voor uw gift en uw en jouw bijdragen aan de collecten! 
 
Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag 
15 september 12.00 uur via voetius@hervormddussen-hank.nl 
 
Ten slotte Geef de HEERE de hand, die oproep en uitnodiging hoorden we afgelopen 
zondagmorgen tijdens de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. 
Gods handen zijn onmisbaar in ons leven: 
 
Op handen worden wij gedragen 
God heft ons uit de diepten op. 
Wij mogen alles aan Hem vragen 
Zijn liefd’ klinkt met Zijn hartenklop. 
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De Schepper baant voor ons de wegen 
waar onze voeten zullen gaan. 
Hij is nabij in voor en tegen 
Zijn Woord steunt ons in ons bestaan. 
 
Op handen worden wij gedragen 
waaruit God niemand vallen laat. 
Want elk die het met Hem zal wagen 
heeft daarvan in zijn leven baat. 
 
De toekomst die ons staat te wachten 
’t beloofde land door God beloofd, 
is vol van ongekende prachten 
waarin eens ieder Gods Naam looft. 
 
Op handen worden wij gedragen 
naar ’t uur dat eeuwig heil bepaalt. 
En na de reeks van onze dagen 
Gods morgenstond ons blij toestraalt. 
 
Het glanzend licht dat wij aanschouwen 
dat alle duisternis verdrijft, 
ontlast ons van het aards benauwen 
en dat voor altijd bij ons blijft. 
 
Op handen worden wij gedragen 
God tilt ons eens het Godsrijk in. 
Ontdaan van zorgen moeite en klagen 
eeuwig omsluit ons Gods bemin. 
(auteur onbekend) 
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad 


