
Voor alle data geldt: Deo Volente 

 

Diensten zondag 7 september 
09.30 uur: ds. M.A. Kuijt, Hoevelaken - Voorbereiding Heilig Avondmaal - Na de dienst 
koffiedrinken 
18.30 uur: ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel 

 

Zingen voor de dienst vm Wk lied 485 : 1, 3 en 4; nm Wk lied 487 : 1, 2, 3 en 4 
Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen 
Oppas Dorothé (Martine reserve) 
Kerkauto Familie André van Wijk (06-57022631) 

 

Agenda 

• Woensdag 10 sept. 19.30 - 20.00 uur Censura Morum, Consistorie 

• Woensdag 10 sept. 20.00 - 21.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal 

OpStap-groep Zondag staat Johannes 15:1-8 centraal: Jezus geeft het voorbeeld van de 
druivenplant. Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van 
Johannes, waarin het gaat over de relatie tussen Jezus en de gelovigen. Voorafgaand aan de 
OpStap zal er een kindermoment zijn. 

 

Koffiedrinken Zondag is het weer de eerste zondag van de maand en is er koffie/theedrinken 
na de ochtenddienst. Fijn dat het echtpaar Korevaar (alweer een tijd geleden) het regelen 
van deze koffiemomenten op zich genomen heeft. In de perioden dat ze niet aanwezig zijn, 
verricht de kerkenraad zoveel mogelijk hand- en spandiensten hiervoor. Gelukkig kunnen we 
ook altijd op spontane hulp van gemeenteleden rekenen als de kerkenraad iets langer in de 
consistorie verblijft. Dat wordt gewaardeerd en zo kunnen we het samen gemeente zijn ook 
een stukje in de praktijk brengen. Komende zondag van harte uitgenodigd!  
 

Omzien naar elkaar In de achterliggende week heeft Joop de Kok (Van der Dussenlaan 9c, 
4271 AN) een operatie ondergaan nadat deze in eerste instantie werd uitgesteld. Waar het 
eerst goed leek te gaan en Joop thuis verder mocht herstellen, heeft hij in de nacht van 
zondag op maandag een infectie gekregen en moest hij met spoed naar het ziekenhuis. Op 
het moment van schrijven verblijft hij daar nog. Wij bidden Joop en Janny Gods nabijheid en 
zorg toe met de woorden uit Psalm 46:2: “God is een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate 
een hulp gebleken in benauwdheden.”  

 

Geboorte Teunard en Maaike Stuij (Baan 28, 4271 BS) ontvingen op 4 augustus een zoon uit 
Gods hand: Bennie Dirk Christianus (roepnaam: Bennie). Ze zijn dankbaar voor de komst van 
hun eerste kindje en voor de gezondheid van moeder en kind. Op het geboortekaartje staat 
de mooie tekst: ‘Jij bent een wonder - zo klein, maar toch zo groot. Hij zal altijd voor je 
zorgen, dat heeft Hij beloofd’. Naast Zijn beschermende handen voor de kleine Bennie, 
bidden wij Teunard en Maaike ook van harte Gods zegen toe in de zorg en opvoeding van 
hun zoon. 

 

In Memoriam Op 11 augustus is Corrie Noeverman - Bogaard overleden in de leeftijd van 76 
jaar. Na een periode van afnemende gezondheid, in het volle vertrouwen op de HEERE, haar 
God, mocht zij Thuiskomen. Corrie was echtgenote van Gerrit Noeverman. De familie is 
dankbaar voor de liefde die Corrie hen gedurende haar leven mocht geven. Op de rouwkaart 
staat ‘Maar ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand’ 
(Psalm 31: 15, 16a). Corrie heeft altijd trouw haar plaats ingenomen binnen de gemeente. Ze 
was voorzitter van de Vrouwenvereniging en van de HVD. Als leidinggevend lid van onze 
Zendingscommissie droeg zij de zending vanuit de GZB een warm hart toe; ze leefde mee 
met uitgezonden medewerkers en families. Ook maatschappelijk was zij betrokken: jarenlang 
heeft zij zich ingezet voor de Nierstichting. Bij Corrie werd niet snel iets afgedankt of 
weggegooid: veel spullen werden hergebruikt of bewaard en Corrie sloeg dat feilloos in haar 
geheugen op. Als er dan een reparatie nodig was, wist Corrie wel raad. 



Zo lang het mogelijk was heeft ze de erediensten bezocht. Toen dat door het ziekteproces 
moeilijker ging, kwamen zij en Gerrit tijdens de viering van het Heilig Avondmaal toch naar 
Dussen om bij de tweede tafel aanwezig te kunnen zijn. Ook daarmee getuigde Corrie dat zij 
in alles vertrouwde op de HEERE, haar God. Tijdens de afscheidsdienst stond Psalm 103 
centraal: ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn 
ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van 
eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen 
van hun kinderen. (vers 1,2 en 17)’ We zongen aan het einde van de dienst het GZB-lied: 
‘Your Word alone has power to save us. Make us Your living voice.’ In de jaren dat Corrie haar 
plaats onder ons mocht innemen mocht zij een levende stem zijn en getuigen van Gods 
kracht en genade, ook in haar eigen leven! En Gods werk gaat door! We wensen Gerrit, 
kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid en zegen toe met dezelfde woorden 
van Psalm 103 die klonken tijdens de afscheidsdienst (vers 1,2 en 17). 

 

Herinnering Startdag Op zaterdag 20 september organiseren we samen met Meeuwen de 
Startdag. Vanaf 14:00 uur verwelkomen we iedereen bij de Hervormde kerk in Meeuwen, 
waarna we om 14:15 uur vertrekken naar Hedel voor een gezellig potje Boerengolf. Rond 
17:30 uur verwachten we weer terug te zijn in Meeuwen en start daar om 17:45 uur de 
gezamenlijke maaltijd. 
Opgeven voor de Startdag kan nog door de strook in te leveren uiterlijk zondag 7 
september bij de kerk (doos bij de ingang) of maandag 8 september bij Dorothé Roubos, 
Groot-Zuideveld 73, 4271 CB te Dussen. Een mooie gelegenheid om samen gemeente te zijn 
en onze broeders en zusters in Meeuwen te ontmoeten. 

 

Financiële verantwoording *Dries Korevaar ontving bij een bezoekje een gift van € 20 voor 
de kerk. 
*De diaconiecollecte van afgelopen zondag die bestemd was voor de ZOA heeft € 224,70 
opgebracht. 
*In de zendingsbussen werd in augustus € 159,95 bij elkaar gebracht. 
Hartelijk dank voor uw en jouw giften en bijdragen aan de collecten! 

 

Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag 
8 september 12.00 uur via voetius@hervormddussen-hank.nl 

 

Ten slotte 
Leer ons uit de hoop te leven, 
met het hoofd omhoog geheven. 
Uitziend naar de komst van Hem, 
lettend op Zijn Woord en stem. 
Leer ons tegen zonden strijden, 
en aan U ons leven wijden 
in gezin en maatschappij, 
werk en kerk, getrouw als Hij. 

 

Leer ons uit de liefde leven, 
ons geheel aan U te geven. 
Op de plaats waar U ons stelt, 
wordt Uw lof door ons vermeld. 
Leer ons trouw Uw naam belijden, 
mensen helpen in hun lijden. 
Laat ons zo oprecht en rein 
toonbeeld van Uw liefde zijn. 
(Wk 451) 
 
Een hartelijke groet van de kerkenraad 
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