Leesrooster VHA — Kom dichter bij de Verlosser

Dag1 Lezen: Psalm 131
In ons levenshuis bevinden zich vijf kamers: de kamers van werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en delen.
Maar er is ook een zesde kamer. De belangrijkste: de binnenkamer. Of de ziel. Welke naam je het ook geeft,
het is de plek waar God en jij elkaar ontmoeten. Een plaats ook, die vaak ondergesneeuwd raakt door alles
wat in de buitenwereld speelt. Drukte, lawaai, zorgen ..., ze zorgen ervoor dat de deur naar de binnenkamer
dicht blijft en dat je je onrust op andere manieren probeert te stillen. Het is de kunst om de plek van je
binnenkamer (weer) te vinden als je daar door je drukke leven niet makkelijk meer bij komt. In deze
voorbereidingsweek krijg je de gelegenheid de weg er naartoe weer te vinden en tijd te besteden met de
Zaligmaker in je binnenkamer. Het begint met je leven wat eenvoudiger maken. Want de veelheid van keuzes
in onze dagelijkse levens maken het leven complex en zorgen ervoor dat we vermoeid en overbelast raken.
Vraag: hoe is het gesteld met je tijdsverdeling over de zes kamers van je levenshuis? In welke kamers breng
je de meeste tijd door?

Dag 2 Psalm 103: 1-13
Er is niets wat zo goed is als in de aanwezigheid van Jezus te zijn. En toch, waarom zoeken we het dan overal
en nergens? Waarom lukt het zo vaak niet om stil te zijn en tijd met Hem door te brengen? Waarom laten
we onze to do-lijsten ons leven regeren en niet het Woord van God? Omdat het misschien... confronterend
is? Als we ons hart openen en laten zien wat erin leeft, als we écht onze levens aan zijn voeten leggen, dat
we onze gebrokenheid onder ogen moeten zien? Als je voluit leeft, dan gaan vreugde en verdriet samen op.
Maar onder dat verdriet kan veel gebrokenheid liggen. Laten we er niet omheen draaien. In deze wereld
viert gebrokenheid hoogtij. In jouw leven misschien ook. Maar gebrokenheid hoeft niet het laatste woord te
hebben. Er is niets waarmee jij niet naar Jezus kunt gaan. Is het niet juist die gebrokenheid waarvoor Hij naar
de wereld kwam? Hij, de grote Geneesheer. Hij kan helen wat gebroken is. Zijn striemen brengen genezing
waar het nodig is. Niet door altijd meteen alles op te lossen. Maar door jou Zijn aanwezigheid aan te bieden.
Wie regelmatig in Zijn huis verkeert, kent de vrede en liefde die je daar mag ervaren. Weet dat het verschil
maakt in hoe je je dagen in gaat. Weet dat Zijn trouw oneindig is en dat Hij zich telkens weer aan je laat zien.
Opdracht: Ga vandaag de confrontatie aan en ontmoet Jezus in je binnenkamer. Vertel Hem wat je
bezighoudt.

Dag3 Psalm 23:1-6
Als je wilt weten wat voluit leven is, dan is deze psalm je antwoord. In wat voor omstandigheden je ook leeft
kunnen zeggen: ‘Mijn beker vloeit over.” Weten dat je geleid wordt door je Herder, ook al ga je door een
diep dal. Altijd weer terugkeren in zijn huis door Hem te zoeken in je binnenkamer. Geluk en genade in je
leven zien... Het leven met God is zo mooi. Een belangrijke vraag hierin is: kun je de beker drinken? Jezus
wilde de drinkbeker van het lijden bijna aan zich voorbij laten gaan. In zijn laatste momenten zag Hij er zo
tegenop. Ook aan jou wordt deze vraag gesteld: kun je de beker van het leven drinken? Met andere woorden,
accepteer je ten volle wat er op je levenspad komt en blijf je er dan alsnog op vertrouwen dat God goed is?
Een grote vraag. Kauw er vandaag eens op. Wat betekent dit voor jou, op dit moment? Vertrouw je God
eigenlijk nog of ben je stieckem boos over hoe je leven is gelopen? Veroordeel jezelf daarom niet, maar zeg
het eerlijk tegen God de Vader.

Dag 4 Psalm 34: 5-10
Gods goedheid geeft rust, wist je dat? Door je over te geven aan de liefde die Hij liet zien aan het kruis en
door erop te vertrouwen dat je met Hem het eeuwige leven hebt, mag je rust ervaren. Hij ziet jou, jij mag
genieten van zijn goedheid. Hoe je dat doet? Door bij Hem te schuilen. Door te genieten van schoonheid,
van moois dat je ziet, van verbindende ontmoetingen waarin je iets van zijn liefde ziet. God is overal, maar
de kunst is Hem te zien. Hem waar te nemen. Hij wil tot je spreken en verlangt een intieme relatie met jou.
Durf jij je daaraan over te geven? Richt je vandaag eens op dat genieten en vieren.



Dag5 Mattheus 16: 24-27
Als dichter bij de Verlosser te komen, zul je meer moeten loslaten. Niet alleen maar praktisch, zoals op je
werk meer overlaten aan je collega’s of werknemers, of thuis meer van het huishouden door je partner laten
doen (en je er dan niet mee bemoeien, dat is de grootste kunst), maar ook op een dieper niveau. Bereid zijn
je kruis op je te nemen en verwachtingen los te laten van hoe je het zelf voor je had gezien. Van hoe het
eigenlijk zou zijn. Misschien verwachtte je niet zo hard te moeten werken. Misschien verwachtte je dat je
huwelijk makkelijker zou zijn. Misschien verwachtte je een partner. Misschien valt het je tegen dat... vul zelf
maar in. Jezus nodigt je uit om bij Hem te komen, om je leven in Zijn handen te leggen. Kun je jezelf zo
onvoorwaardelijk aan Hem toevertrouwen?

Opdracht: Lees de tekst van vandaag een paar keer heel goed door en laat dit het antwoord zijn op je
vragen.

Dag6 Kolossenzen 3: 1-6
Er is zoveel wat ons afleidt en het is goed om daarbij stil te staan. Want hoeveel tijd scroll je niet weg en
waar had je die kostbare tijd anders aan kunnen besteden? Om te beginnen is het belangrijk om te weten
dat er één is die ons heel graag afleidt van onze focus op Jezus. Jezus was, meteen na zijn doop door Johannes
de Doper, veertig dagen in de woestijn waar Hij afgeleid werd, in verleiding gebracht. Want dat is het
eigenlijk. De duivel wil ons verleiden onze aandacht van Jezus af te trekken zodat hijzelf het middelpunt is.
Precies waar het in het paradijs misging. Sta daar even bij stil: er is er één die je aandacht en je focus van
Jezus wil afleiden. Hoe vaak gebeurt dit bij jou? Juist als je probeert extra te focussen op Jezus is er Satan die
je in verleiding brengt met gedachten of andere afleiding. Wees je daarvan bewust. Hoe meer jij je in de
buurt van Jezus begeeft, hoe meer de vijand jou wil afleiden.

Opdracht: Word je bewust van alles wat jou afleidt van je tijd met Jezus en breng dat bij Hem in gebed.

Dag 7 Psalm 131
Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Jezus vernederde zichzelf om uiteindelijk verhoogd te worden.
Wij leven in een tijd waarin we onszelf omhoog kunnen stuwen, we kunnen ons mooi presenteren op de
sociale media. Maar wat God van ons vraagt, is een nederig hart. Juist als je een man of vrouw bent met een
leidinggevende of zichtbare positie: Hij vraagt van je om nederig te zijn. Dat kan lastig zijn, want positionering
en klussen krijgen en daarom zichtbaar moeten zijn... ja, klopt. En toch kun je dit op zo’n eerlijke en echte
manier doen dat het past binnen het Koninkrijk zoals God het bedoeld heeft. Om op deze manier te kunnen
leven is tijd aan de voeten van Jezus onmisbaar. Zonder tijd aan de voeten van Jezus loop je jezelf en Hem
voorbij. Daarom, ga terug naar de bron. Hij nodigt je aan Zijn tafel: die uitnodiging is toch veel te kostbaar
om af te slaan?

Aan Uw voeten Heer,

Is de hoogste plaats,
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,

Is de grootste eer,

Daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
En om naar U te luist’ren.

In plaats van altijd maar

Weer bezig te zijn,

Kom ik nu tot U, o Heer.



